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Zomerexcursie van 
Stichting Menno van Coehoorn

naar de Grebbelinie en Amersfoort
op Zaterdag 13 mei 2023

De Stichting Menno van Coehoorn gaat opnieuw op excursie naar de Grebbelinie! De laatste keer was in 2007 waar-
bij ook toen het Fort aan de Buursteeg bezocht werd maar nog in de oude vorm. In 2017 is op het Fort het bezoekerscentrum 
Grebbelinie tot stand gekomen met veel informatie voor de geïnteresseerde bezoeker en startpunt van rondleidingen 
door deskundige gidsen. Ook is er een restaurant voorziening ontwikkeld waar men iets lekkers kan gebruiken of met 
groepen een activiteit kan genieten.
De Grebbelinie is dusdanig lang en diep van structuur dat we op een dag niet alles kunnen bezoeken! We gaan deze keer 
het eerdergenoemde bezoekerscentrum bezoeken en kijken wat men heeft verzameld. Zo gaan we ook buitenlopen over het 
Fort aan de Buursteeg om daar een aantal Nederlandse en Duitse verdedigingswerken te bekijken. In de middag rijden we 
per touringcar zover als mogelijk langs het Valleikanaal in de richting van Amersfoort waar we doorrijden naar Het Werk 
aan de Glashut of de Schans genaamd. Vanuit de bus maken we een korte wandeling richting de Glashut langs nog wat 
waterwerken t.b.v. de inundatiewerken voor de Grebbelinie en nog wat andere “sporen in het landschap” die nog resteren 
en te zien zijn.
Het terrein behorend tot Het Werk aan de Glashut is privéterrein en niet vrij toegankelijk. Via onze dag-begeleider Bert 
Rietberg is het gelukt dat de Menno-excursie deze dag vrij over het terrein langs de verdedigingswerken mag lopen.
Deze excursie is tot stand gekomen met medewerking van Bert Rietberg coördinator Grebbelinie bezoekerscentrum, 
Medewerkers van het bezoekerscentrum, Toine Maas (MvC-correspondent) en Bernier Cornielje die een lezing verzorgt 
vanuit Stichting De Greb.

Foto: Raphaël Smid, Stekelvarken kazemat type S3.
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Geschiedenis van de Grebbelinie

De aanleg van een linie in de Gelderse Vallei
Gebeurtenissen in het jaar 1672 noodzaakten tot een verdedigingslinie ten oosten van de stad Utrecht. Ondanks dat de 
schansen in de Gelderse Vallei geen enkele rol speelden tijdens het Rampjaar, waren er sindsdien tal van argumenten ver-
zameld om met de aanleg van een linie in de Gelderse Vallei te beginnen.
In de eerste plaats moest de vijand in het oosten worden opgehouden, zodat de Hollandse Waterlinie in staat van verdediging 
kon worden gebracht. Een linie achter de IJssel kon dit niet garanderen. De rivier was te lang voor ons kleine leger en ze 
telde te veel doorwaadbare plaatsen. In 1672 was er ook nogal wat kritiek op het feit dat veel gewesten zonder veel strijd 
waren opgegeven. Door de aanleg van de Grebbelinie zou een veel groter gebied verdedigd kunnen worden. Minstens zo 
belangrijk was de wetenschap dat het mogelijk was om een vijandelijk leger te stuiten door een groot gebied onder water te 
zetten. De watervlakte die ontstond, de inundatie, hoefde niet diep te zijn. Slechts een klein laagje water was nodig om het 
gebied zo goed als onbegaanbaar te maken. Sloten en greppels veranderden in slecht zichtbare valkuilen en het ondergelo-
pen gebied bood nauwelijks mogelijkheden tot dekking. Voor vaartuigen waren de inundaties weer te ondiep; de scheepjes 
zouden voortdurend vastlopen. Een opmars door een uitgestrekt inundatieveld stond bijna garant voor chaos: schoenen en 
overige uitrustingstukken raakten zoek, het kruit werd nat, de bevelvoering was uiterst moeizaam, verbanden tussen eenhe-
den gingen verloren en wagens met geschut zakten weg in de modder. Soldaten die in deze situatie onder vijandelijk vuur 
kwamen te liggen zouden hoogstwaarschijnlijk kiezen voor een spetterende aftocht.
Uit 1629 wist men nog dat de Gelderse Vallei onder water gezet kon worden. De Grebbelinie werd desondanks nog niet 
aangelegd omdat men tijdens inspecties ontdekte dat het waterpeil in de Rijn wel extreem hoog moest zijn om een inundatie 
in de Gelderse Vallei mogelijk te maken. Bovendien vroeg men zich af wat er precies moest gebeuren om te voorkomen dat 
hoger gelegen delen droog zouden vallen.

Foto: Rijksarchief,  Amersfoort aan de Eem, lang geleden met een stenen reduit links op de achtergrond.

De linie komt van de grond
Zeventig jaar werd er gewikt en gewogen, gemeten en onderzoek verricht voor het definitieve plan op tafel lag. Oorlogs-
dreiging zorgde ervoor dat ingenieur B.J. de Roij de plannen mocht laten uitvoeren. Als Directeur-Generaal der Fortificatiën 
gaf hij leiding aan de werkzaamheden, die na 28 november 1744 een aanvang namen. Het eerste onderdeel dat gereedkwam 
was het hoornwerk aan de voet van de Grebbeberg. Dit verdedigingswerk was van groot belang, omdat het niet mogelijk 
was om het gebied vóór de Grebbeberg onder water te zetten. Het hoornwerk kon tevens de toegang tot de Grebbesluis en 
de Grebbedijk afsluiten. Vervolgens werden in 1745-1746 de liniedijk en zes dwarskaden aangelegd van de Slaperdijk tot 
de Vudijk ten noorden van Amersfoort. Damsluizen werden gebouwd op de plaatsen waar de dwarskaden aansloten op de 
liniedijk. Daar kon het water worden gekeerd en opgestuwd.
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Rood-wit-blauw zonder Oranje
Nadat de Oranjes in januari 1795 naar Enge-
land waren gevlucht, hadden de patriotten vrij 
spel. De Bataafse Republiek werd uitgeroepen 
en Nederland leek een zelfstandige staat te blij-
ven. Frankrijk keek echter nadrukkelijk over de 
schouders mee, zeker toen in 1799 bekend werd 
dat een Brits-Russische expeditie ophanden 
was. Er moest rekening worden gehouden met 
een landing op de Noord-Nederlandse kust of 
een invasie vanuit Duitsland. Het was ondoen-
lijk om de hele Nederlandse kust te beveiligen. 
Wel dienden enkele bestaande linies en vestin-
gen te worden geïnspecteerd. Ook de Grebbeli-
nie werd grondig onderzocht. In navolging van 
de Roffelaarskade werden de Groeperkade, de 
Asschatterkeerkade en de Coelhorsterkade van 
een voorpost voorzien. Hiermee hoopte men te voorkomen dat de dijkjes door de vijand doorgestoken konden worden. De 
Groeperkade werd doorgetrokken tot Daatselaar (nabij Renswoude) waar een groot fort werd aangelegd. De Linie van 
Juffrouwwijk moest de toegang tot de Emminkhuizerberg afsluiten en ten noorden van Amersfoort werd de linie versterkt 
met het Werk aan de Glashut en het Werk bij Krachtwijk. Bovendien trok men de linie door tot in de Nederbetuwe.

De Grebbelinie weer operationeel
Na het vertrek van de Fransen veranderde er meer dan honderd jaar niets wezenlijks aan de Grebbelinie. Nog vóór de Eerste 
Wereldoorlog werd de Grebbelinie gedeclasseerd. Ze zou dan ook geen enkele rol spelen tijdens de `grote oorlog’, terwijl 
het Nederlandse leger wel gemobiliseerd werd. De soldaten werden vooral in de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie gelegerd. De Grebbelinie werd enkel als oefenterrein gebruikt. 
In 1926 hield de Grebbelinie formeel op te bestaan, toen een groot deel van de werken werd opgeheven als duurzaam ves-
tingwerk. Er werd zelfs even overwogen om de linie geheel af te graven bij wijze van werkgelegenheidsproject. Tijdens een 
winterzitting van de provincie Utrecht werd hier uiteindelijk van afgezien.
Toen de spanning in Europa in de jaren vanaf 1930 opliep, bleef Nederland zich vasthouden aan zijn neutrale politiek. Met 
het leger was het slecht gesteld en een oorlog zou Nederland bepaald niet uit de economische crisis helpen. Aan de training 
en bewapening werd maar weinig aandacht besteed. Daarentegen werd er wel veel energie besteed aan het graven van stel-
lingen en loopgraven. Wel moest worden voorkomen dat Nederland verrast zou worden door een aanval. De Grebbelinie 
kon hier toch weer een rol spelen als veiligheidslinie. Er waren inmiddels plannen ontwikkeld voor de aanleg van het Val-
leikanaal, die de inundatiemogelijkheden van de oude werken vergrootten. Dat de Grebbelinie als hoofdverdedigingslinie 
in de Tweede Wereldoorlog niet voldoende functioneerde is genoegzaam bekend.

Foto: Frits van Horn, opening van het bezoekerscentrum in 2014.       Foto: Bert Rietberg, tankversperring met “drakentanden”.

‘Plan van het Fort aan de Buursteeg’, 
Nationaal Archief OPV G 232, datering circa 1869.



4 5Kaart: Sj. Elgersma, Stichting Menno van Coehoorn,



6

Werk aan de Glashut, groen eiland in verstedelijkt gebied

Op ruim 1 kilometer van het centrum van Amersfoort ligt een van de grotere fortificaties van de Grebbelinie langs de Eem. 
Het Werk aan de Glashut ontleent zijn naam aan een voormalige glasblazerij aan de overzijde van de rivier. Het 
verdedigingswerk ligt ingeklemd tussen wegen met toepasselijke namen als De Schans en Bernard de Roijstraat. Met de 

laatstgenoemde straatnaam wordt de Direc-
teur der Fortificatiën geëerd, die zich tussen 
1741 en 1747 bezighield met het definitie-
ve ontwerp en de aanleg van de Grebbelinie. 
Het Werk aan de Glashut is vanaf de open-
bare weg vrij goed te overzien. De grachten 
en een kazemat voor een lichte mitrailleur zijn 
zichtbaar vanaf De Schans. Op die afstand zal 
niet opvallen dat een deel van de camouflage-
kleuren uit 1940 nog aanwezig is. Twee andere 
kazematten worden geheel door het groen en 
de wallen aan het oog onttrokken.

Kaart: Nationaal Archief, 
Werk aan de Glashut rond 1840.

Aan de rivierzijde is vanaf de dijk meer te zien, zoals het terreplein. Deze open ruimte was bedoeld voor het militaire tenten-
kamp dat achter de beschermende wallen kon worden ingericht. Volgens een rapport uit 1807 was er in permanente zin niet 
meer dan één houten logeerloods. In de mobilisatieperiode moesten de troepen proberen een inkwartieringsadres te vinden 
in Amersfoort of in het gehucht Isselt. 
Minder opvallend, maar wel zichtbaar vanaf de dijk, is een gewapend betonnen sluisje dat in de plaats kwam van het oude 
gemetselde sluisje dat vanaf 1745 dienst had gedaan. Hiermee kon de waterdoorvoer naar de Glashutterkom worden gere-
geld en kon een brede gracht tussen het verdedigingswerk en de liniedijk worden gecreëerd.
Het omliggende terrein tussen de huidige Bunschoterstraat en de Hamseweg was voor de strategen in de Grebbelinie een 
probleemgebied. De hoge en droge strook bij De Ham vormde vanaf de aanleg van de linie in 1745 een ongewenste door-
gang naar het westen. De inundatie was plaatselijk minder dan 200 meter breed en de vijand kon in oorlogstijd geschut 
opstellen om de versterkingen in deze sector te beschieten. De eerste tegenmaatregel bestond in 1745 uit de bouw van een 
stenen toren, een zogenaamde Spaanse redoute. Hier werden niet alleen de schotbalken van de damsluis opgeslagen, maar 
het vormde ook een verdedigbaar wachthuis met schietgaten. 
Toen men zich in 1793 opmaakte voor een Franse aanval was het voor de Genie duidelijk dat dit gedeelte van de linie te 
zwak was. De liniedijk werd verhoogd, zodat de inundatie wat hoger kon worden opgezet. Ook werd een geschutempla-
cement toegevoegd. Zo hoopte men een aanval te voorkomen over de Glashutterkade, die de scheiding vormde tussen de 
zevende en de achtste kom.
Na de Franse inval van 1794-1795 en de opgedane ervaringen met een gecontroleerde inundatie ging men in de periode van 
de Bataafse Republiek de linie meermalen langs om verbeteringen aan te brengen. Het resultaat van deze inspanningen is 
het Werk aan de Glashut, dat met zijn getenailleerde (zigzaggende) wal en een hoornwerk de toegang tot de liniedijk moest 
afsluiten. De fortificatie is opvallend goed bewaard gebleven, mede doordat Defensie het terrein al in 1836 verkocht aan 
een particuliere eigenaar.
In 1939 liet de Genie het oog vallen op `het oude verdedigingswerk aan de Glashut’, dat op dat moment al meer dan honderd jaar 
in particuliere handen was. De commandant van het Veldleger was van oordeel dat de fortificatie in het kader van de verdediging 
van de Grebbelinie paste en wilde het hele terrein aankopen om het weer in bezit te brengen van het Departement van Defensie. 
Omdat de vraagprijs na enig onderhandelen onaanvaardbaar hoog werd geacht kwam het niet tot koop, maar huurde Defensie de 
stukken grond die voor de landsverdediging noodzakelijk waren.
Daarmee was de weg vrij voor de Genie om te beginnen aan de bouw van één gewapend-betonkazemat, twee kazematten 
van het type stekelvarken en een koepelkazemat.



7

Militairen van het 7de Regiment Infanterie hielpen vanaf september 1939 met de aanleg van loopgraven. Het Werk aan 
de Glashut viel in het verdedigingsvak van het iiide Bataljon, dat versterkt werd met artillerie en luchtdoelmitrailleurs. 
Alle voorbereidingen ten spijt verschenen hier geen Duitse troepen in mei 1940. Op 13 mei werd om 17.00 uur het bevel 
ontvangen dat de stelling moest worden verlaten. Een `scherm’ werd achtergelaten om de terugtocht te dekken. Deze 
laatste militairen kregen orders om zo nodig weerstand te bieden tot 4.00 uur ’s nachts. De rest van het bataljon vertrok 
die nacht al per trein vanaf station Amersfoort naar Nieuwersluis, waar ze geen gevechtsopstellingen aantroffen. Volgens 
de gevechtsverslagen sloeg de strijdvaardige geest mede daardoor om in teleurstelling en berusting toen het bericht van 
de capitulatie binnenkwam.

Foto: Raphaël Smid, Stekelvarken kazemat type S.

Foto: Frits van Horn. Herinrichting Fort aan de Buursteeg 2014. 

Foto: Raphaël Smid, B-kazemat voor flankerend vuur, bijzondere uitvoering.          Foto: Raphaël Smid, Informatiebord Grebbelinie over Werk aan de Glashut.

Ieder jaar wordt het Werk aan de Glashut met Monumentendag opengesteld voor een wandeling met een gids van 
de Stichting Grebbelinie. De wallen met betonnen kazematten en het damsluisje worden bezocht, evenals een 
tankversperring en het restant van de Glashutterkade.

Foto impressie van diverse Grebbelinie locaties:

Foto: Raphaël Smid. Nederlandse kazemat type S3 met camouflage kleuren.
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Foto’s: Raphaël Smid, Duitse bunker type R703  in de Pantherstellung.          Nederlands tankversperring opde Asschatterkeerkade bij Leusden..

Om verder te lezen:
Bert Rietberg (1963) is sinds 1993 actief in de Grebbelinie. Gedurende de gehele looptijd van het uitvoeringsprogramma 
De Grebbelinie boven water (2006-2016) deed hij onderzoek en ondersteunend werk in opdracht van de provincie Utrecht 
en de voormalige gebiedscoöperatie O-gen. Momenteel is hij werkzaam als coördinator van het Grebbelinie 
bezoekerscentrum.

Verder verschenen van zijn hand Tijdlijn in de Gelderse Vallei (2006), Wandelgids Grebbeliniepad (2010) en een tweetal 
cultuurhistorische fietsgidsen Grebbelinie. Renswoude Woudenberg en Scherpenzeel (2014) en Grebbelinie. Veenendaal, 
Achterberg en Rhenen (2015). Bert Rietberg, De Grebbelinie. Een cultuurhistorische gids, Utrecht (2019)

De Stichting Grebbelinie is opgericht in 2002. De doelstelling van de stichting is het behouden van de Grebbelinie 
als cultuur- en natuurhistorisch monument. Daartoe worden excursies en rondleidingen georganiseerd en wordt kennis 
met overheden gedeeld bij herstelwerkzaamheden in de linie. Resultaten van onderzoek in het archief en het veld wor-
den middels publicaties gedeeld. De stichting zoekt samenwerking met terreineigenaren en zet zich in voor bescherming. 
Een belangrijk doel heeft de stichting inmiddels gerealiseerd, namelijk de aanwijzing tot Rijksmonument. Daarnaast wil de 
stichting op termijn komen tot een historisch standaardwerk over de geschiedenis van de linie.

Foto’s: Raphaël Smid. Nederlandse B-kazemat voor flankerend vuur.        Nederlandse kazemat type Stekelvarken S7 (7-schietgaten).
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